
Thema het restaurant 

Na de herfstvakantie zijn we gestart met een nieuw thema: het restaurant. Wat konden 

de kinderen toch weer goed vertellen wat ze al wisten en vooral wat ze nog wilden 

weten/maken en wat we daar dan allemaal voor nodig hadden(neem maar een kijkje op 

de themawand). 

Elke dag, tijdens het spelen en werken, wordt het restaurant met de naam ‘in Alkmaar’ 

geopend en worden de rollen verdeeld: kok, chefkok, 2 obers en 4 gasten. “Ik heb 

honger, dat duurt lang”. “Ik zou graag een cappucino willen, alstublieft”. En we leren nu: 

“Heeft het allemaal gesmaakt?” als zin in het rollenspel. Prachtig om te observeren! 

En dinsdag kregen wij ineens post van de Sint. Hij had twee pakketten in de koelkast 

gestopt en vroeg of wij dat even konden ophalen. De verbazing en verwondering was 

overal op de gezichten af te lezen. En ja hoor, 2 pakketten met tomatensoep. Want… Sint 

wist dat groep 1-2A dat graag wilde leren maken. En dan ook met de vraag of juf twee 

bekertjes over wilde laten, zodat de pieten daar van konden eten na het wegbrengen 

van alle cadeautjes. 

Zo gezegd, zo gedaan. We schreven de ingrediënten op en bespraken met elkaar welke 

stappen we moesten nemen om de tomatensoep te maken. Wat hebben de kinderen 

goed samengewerkt: samen de groenten gewassen, de groenten gesneden en in de 

soep geroerd. Super! 

En als kers op de taart hebben we ook nog een bezoek mogen brengen aan een echt 

restaurant. Keurig twee à twee in de rij, liepen de kinderen(terwijl we Sinterklaasliedjes 

zongen) richting de Daalder. Daar wachtten de kok en de ober ons al op. Eerst mocht 1-

2B een kijkje nemen in de keuken en mocht 1-2A mee met de ober die vertelde wat je 

allemaal kon bestellen en vice versa. 

De kinderen hadden vragen voorbereid om aan de mensen in het restaurant te stellen: 

"Welke pannen heb je allemaal? Op welke dagen is het restaurant open? Wat is uw 

lievelingseten? Wat kun je allemaal bestellen in het restaurant? Hoe gooi je een 

pannenkoek in de lucht?" 

Kok Rob heeft ook aan ons laten zien hoe de vaatwasser werkte. En wow, wat een grote 

koelkast was er in de keuken! Er was ook nog een machine met rijst erin... Dat vonden 

de kinderen heel interessant! 

Wij hebben onwijs genoten! Wat een betrokkenheid, mooi om te zien! 

 

 

 

 


