
Wat zijn we lekker bezig met het thema van IPC. De afgelopen twee weken kon je de 

naaimachine op de gang horen snorren! Samen met Mijntje (de moeder van Else en 

Noortje) mochten de kinderen een stofje uitkiezen en een patroon maken van hun eigen 

ontwerp. En dan zelf naaien achter de naaimachine! Er zijn mooie truitjes, sjaals en 

wantjes gemaakt. Wat ontzettend leuk was dit. En wat hebben de kinderen een hoop 

geleerd. 

Hoe maak je een patroon? Hoe speld je dat op een stofje. Hoe werkt een naaimachine... 

enz. 

In de bijlage nog een paar leuke foto's. 

Heel veel dank aan Mijntje, zonder haar hulp was dit niet mogelijk geweest. 

Groet 

Femke en Jackie 
 

 

 


