Thema: ziekenhuis

In de groepen 1-2 werken we aan het thema over ziek zijn/
ziekenhuis.

We praten over ziek zijn, wat heb je dan, wat doe je dan, wie is er wel
eens in het ziekenhuis geweest? In de klas hebben we een speelhoek
gemaakt over het ziekenhuis, waar de dokters goed voor de
patiénten zorgen. Eerst wordt er even gebeld of de dokter tijd heeft,
de dokter vraagt ook wat er aan de hand is. In het ziekenhuis worden
patiénten behandeld met een zalfje, een pilletje of een prikje (de
grote injectiespuit is favoriet om mee te spelen!).

Ook is er een echte verpleegkundige geweest, die vertelde iets over
haar werk en de kinderen hadden vragen bedacht.

Er worden ambulances en ziekenhuizen getekend, bedjes en dokters
geknipt, pillendozen gemaakt. Een leuk thema om over te werken!




