Thema ‘het bos’.

We zijn, ook dit thema, begonnen met te vertellen wat we al weten over het bos. Dit hebben we
vervolgens opgeschreven in een woordweb. Daarna hebben we onderzoeksvragen gesteld. De
kinderen zaten weer bomvol mooie en interessante ideeén en vragen. 'Waarom gaat de wind
waaien? Welke kleuren zijn er in het bos? Welke dieren zijn er in het bos? Hoeveel
blaadjes/vossen/konijn zijn er in het bos?' De hoeveelvraag was in trek;)

Verder hebben de kinderen prachtige bomen geknutseld en geverfd. Ook op de ramen zijn er bomen
geverfd, mooi hoor! En we hebben natuurlijk ook weer leuke reken- en taalactiviteiten gedaan in het
thema.

De week erop stond het inrichten van de themahoek centraal. Aan de hand van de vragen: 'Wat
willen we weten en wat hebben we daarvoor nodig?' zijn we in grote en kleine kring gaan
brainstormen.

Adam en Timo: 'Juf, de baas van het bos is de boswachter'. Wat doet de boswachter dan allemaal?

Wat zijn zijn taken? Vervolgens hebben we enkele informatieve filmpjes gekeken over de boswachter.
Boswachters 'hameren' in de bomen om te zien of de boom ziek is ja of nee. Hé, en dat was toevallig.
Het stukje boomschors wat Quint mee had genomen paste precies in het stukje van de boom waarin

de boswachter had 'gehamerd'.

Wat hebben de kinderen goed samengewerkt tijdens het inrichten van de themahoek!

Verder wil ik de ouders bedanken voor de betrokkenheid. Elke dag komen er weer nieuwe kinderen
die allerlei bosdieren en/of bosspullen mee hebben genomen naar school. Zo halen we de wereld
echt eventjes naar binnen, gaaf!







