Rupsje Nooitgenoeg

De afgelopen weken zijn we hard bezig geweest met het thema” Rupsje Nooitgenoeg”.

We zijn gestart met de vragen :Wat weten we al? Wat willen we weten. En wat hebben
we daarvoor nodig? Elke dag starten we de ochtend om even te observeren hoe het gaat
met de rupsen, de vlinders en de cocons. Wat eten de rupsen en vlinders eigenlijk? Kan
een vlinder meteen vliegen als hij uit de cocon gekropen is?

En o ja, het terrarium moet ook af en toe verschoond worden, hoe doen we dat dan?

De kinderen hebben veel geleerd over deze bijzondere insecten. Ook moeilijke woorden
als: de metamorfose of de levenscyclus!

Er zijn mooie werkstukjes gemaakt in de klas; rupsen van klei, vlinders van verf en
mozaiek we hebben ook een verteltafel waar kinderen met deels zelfgemaakte spulletjes
het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg kunnen navertellen.

Ook zijn we samen met groep 1-2 a naar de vlindertuin geweest en daar waren toch nog
wat vlinders (o.a het Koolwitje) te zien. Misschien was dit wel de vlinder die Evi en
Djalina vrij hebben gelaten nadat hij uit zijn cocon was gekropen in ons terrarium.




