
Op woensdag 18 oktober was het zover. We gingen eindelijk met de klas naar het bos. Wat 

hebben de kinderen daar naar uit gekeken! We werden warm verwelkomd door natuurjuffer 

Wendy. Per groepje kregen we een spiegeltje. Wat zouden we daar nou mee kunnen doen? 

Wendy begon te vertellen over de paddenstoelen. Als je de spiegel onder de paddenstoel 

hield, kon je de onderkant zien: lamellen of poriën. De kinderen gingen gelijk aan de slag, wat 

een betrokkenheid! 

Wendy heeft ons ook nog uitleg gegeven over verschillende soorten paddenstoelen. Zijzelf had 

een biefstukzwam en een stinkzwam meegenomen. Alle kinderen mochten even aan de 

stinkzwam ruiken en ja... deze stonk echt... Wendy heeft ons ook nog uitleg gegeven over 

verschillende soorten boomschors. We hebben zelfs thee gedronken, gemaakt van 

paardenbloemen en beukennootjes gegeten. Bij terugkomst bij de centrale plek in het bos, 

hebben we gegeten en gedronken. We kregen het een beetje koud... Dus: verstoppertje, 

tikkertje en annemaria koekoek om op te warmen. Fantastisch! 

Daarna hebben we nog hele leuke opdrachten in groepjes gedaan: een schatkistje gevuld met 

allerlei gevonden schatten uit het bos, een mooie sateprikker versierd met bladeren, naar een 

verhaal geluisterd en met de loepen gekeken naar noten/bomen/vruchten in het bos. 

Al met al, een geweldig, leerzame ochtend, enthousiaste hulpouders en kinderen! 

 

 


