
Bezoek aan het Rekerheem 

Donderdag 18 december is groep 5-6 naar verzorgingstehuis 

 ‘t Rekerheem geweest. De leerlingen hadden in de klas kerstkaarten gemaakt en 

gingen deze uitdelen aan de bewoners. 

Dit in het kader van burgerschap; aandacht voor de gemeenschap in onze buurt. 

Er ontstonden ook mooie gesprekjes. De oudste bewoonster die we gesproken 

hebben is 97 jaar! 

Het was een leuke en leerzame activiteit. 

 

 

 

 


