Red je vriendje

Donderdag 10:15 dat was de tijd dat we vertrokken op de fiets naar de Hoornse
vaart. We moesten leren ons vriendje redden. Want als we alleen naar huis op de
fietsen en we vallen in de sloot, dan moeten we ons zelf kunnen redden. Maar toen
we daar waren gingen we eerst in de kleedkamer ons omkleden, en toen moesten
we naar boven, waar ik nog nooit ben geweest. En toen had ik dunne kleding aan
en langen mouwen. En hadden we verschillenden onderdelen. met een boot en twee
matten en een fiets. En poppen op zwemmen. Maar ik ging eerst naar de boot. Toen
moesten we met een tweetal op de boot zitten en dan naar achter uit vallen in het
water en weer in de boot kruipen. En Sara was mijn maatje en zij kreeg hulp van juf
Esmeralda. En toen Sara op de boot zat hielp zij mij er op. En toen gingen we naar
de twee matten. Eerst begonnen. We met een klein gat met vier vierhoeken. En we
moesten er eerst door heen springen. En toen met handen wijdt er in springen en
weer terug op de grond klimmen. En er was nog een groot gat met

Een gele mat waar je er ook in moest springen. En er onder door moet zwemmen.
En er was daar bij een helen moeilijken, en dan moet je er onder die gelen mat en
dan geen adem nemen dus moet je naar de genen die vier vier hoeken heeft en door
het kleinen gat. En toen moesten we met een fiets in het water rijden en dan heb je
00k een maatje en dan gaat die je redden en ik moest dat ook doen. En toen
moesten we poppen op duiken.

En die waren best wel zwaar en ze zonken steeds naar beneden en het gleed steeds
uit mijn handen. Daarna mocht je even vrij zwemmen en we deden een wedstrijd
wie het verst kon springen en te drijven en ik had twee keer gewonnen! En daarna
moesten we alweer naar de kleedkamers en in de meisjes kleedkamer moesten we
handdoeken voor elkaar doen, en als we zeggen klaar dan kan de handdoek weg
halen en verder om kleden. En toen was ik mijn schoenen vergeten dus ging ik met
natten sokken naar boven. En toen heb ik gelukkig reserve sokken mee en de
moeder van Matthias met mijn sokken. En toen moesten we weer naar school met
de fiets.



